
 

Van herfst naar Halloween 

De afgelopen tijd verdiepten we ons helemaal in het seizoen de herfst met enkele leuke en speelse 

instekers naar onze Halloweentocht op de laatste vrijdag voor de vakantie. We gingen knutselen, rekenen, 

speels ontdekken via de verhaaltjes in het klaslezen,… Kijken jullie even met ons mee? 

  

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
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Het verhaal van Karel in de 
herfst bracht ons helemaal 
tot in het bos.  



 

 

 

 

We oefenden op de begrippen 
groot en klein met 
herfstblaadjes. De 
reuzenbijen mochten als 
verwerking deze ook van klein 
naar groot leggen. 

Wiskunde

In onze zakjestijd 
(zelfstandige werktijd 
voor de 1ste kleuters) 
mochten ze gericht 
gaan zoeken naar de 
juiste prent. 



 

 

 

 

 

We gingen naar het bosje 
dichtbij onze school op zoek 
naar herfstschatten.  

Met de smulkabouter 
telden we nootjes en 
legden we ze bij de 
juiste paddenstoel. 



 

 

 

 

In het verhaal van Karel 
wordt een notencake 
gebakken. Dus voor mijn 
verjaardag bakten we ook een 
notencake. Wat was dat 
lekker. 

Onze tufftray was weer goed 
in trek. Heerlijk spelen met 

de gekleurde rijst, de 
herfstschatten en de 

vulvormen. 



 

 

 

Met speeldeeg (dat 
we zelf maakten) en 
deegstempels gingen 
we vaardig aan de 

slag. 

Door heel wat blaadjes aan 
elkaar te rijgen maakten we 

een eekhoornlijfje.  



 

 

 

 

 

Schrijfdans is zo leuk. 
Stagiaire Merel is een 
perfecte ondersteuning 
hiervoor. 

Nootjes die moeten 
we leren kraken 

natuurlijk. Met de 
deur kraken we de 

noot en daarna 
halen we de noot 
eruit. Een goede 

oefening op de fijne 
motoriek.  



 

 

 

 

Eind oktober het geluk hebben om onze herfstyoga te laten doorgaan onder 
een stralend zonnetje. Dat is toch wel echt een klein gelukje. Heerlijk 

genieten in de zon terwijl we actief aan de slag gaan. 



 

 

 

Aan de schildersezel 
schilderden we een mooie 

herfstboom in. 

Daarna mochten de kleuters 
hierop gaan stempelen met 
echte herfstbladeren. Wat 
een prachtige herfstbomen 

vol kleur kwamen 
tevoorschijn. 



 

 

 

 

beleving

Op de boerderij gingen we 
terug aan de slag tussen de 
dieren. Wat een heerlijk 
werkje is het toch om de 
dieren eten te geven. Echt 
genieten. 

Tijdens onze les 
natuurbeleving gingen we op 
zoek naar herfstschatten. We 
vonden bijna alles in het 
speelbos aan het tennisplein. 
JOEPIE! 



Het favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar draait 

het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

• Vrijdag 26 oktober tot 3 november: herfstvakantie. 

• Woensdag 27 november: werkwinkels kleuter. 

• Zaterdag 30 november: filmfestival vriendenkring. 

• Maandag 2 december: ontbijt met Sinterklaas. 

• Vrijdag 20 december: winterforum. 

• Zaterdag 21 december t/m  januari: kerstvakantie. 

• Zaterdag 25 januari: opendeurdag. 

• Zaterdag 15 februari: Quiz vriendenkring. 

• Maandag 24 februari: versturen groeidocumenten. 

• Dinsdag 25 februari: oudercontact kleuters. 

• Woensdag 26 februari: oudercontact kleuters. 

• Vrijdag 28 februari: carnaval op school. 

• Zaterdag 1 maart t/m 9 maart: krokusvakantie 

Niks leuker dan een stralende 
jarige kapoen. Emiel werd 3 
jaar en mocht dit dan ook 
vieren met 3 
verjaardagswensen.  


