
Lieve … 

In 2025 sla ik mijn vleugels uit. 

“Gelukkig nieuwjaar!”  

roep ik heel luid. 

Dat jullie allemaal door de dagen heen 

mogen zweven en elke dag kunnen 

genieten van het leven. 

Daarom zeg ik:  

“Fladder rond met een lach.  

Maak iets prachtig van iedere dag.” 

Ik wens jullie een jaar  

vol liefde en mooie dromen. 

Ik hoop dat al jullie wensen  

uit mogen komen. 

Liefs  


